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Duitstalige 
gemeenschap.

Het is 25 jaar geleden dat de 
Duitstalige Gemeenschap voor 
het eerst afzonderlijk ver-
kozen werden. Jan Peumans 
werd er hier door Liesbeth 
Homans -voorzitter van het 
Vlaams Parlement-   bijge-
haald om haar kennis over de 
Oostkantons wat bij te sturen, 
dat verklaart meteen ook de 
aanwezigheid van Peumans. 
Homans had het ook over de 
honderdjarige viering rond 
honderd jaar aanhechting van 
de Oostkantons bij België.

Karl-Heinz Lambertz.

De voorzitter van het Parle-
ment van de Duitstalige Ge-
meenschap is een gemoedelijk 
en rustig man die de historiek 
en de banden met Vlaanderen 
schetste alsook het belang van 
de academische zitting over 
het 100-jarig bestaan van de 
aanhechting van de Oostkan-
tons. België is het kind van de 
Eerste Wereldoorlog vertelde 
Karl-Heinz Lambertz, de Raad 

B R U S S E L

Vrijdag klonk er rond half een in het Peristilium van het Vlaams Parlement het in Duits gezon-
gen liedje “ O Dennenboom”. Er bestaan van dat liedje diverse versies, gezien de tekst was het 
volgens Morsum Magnificat de versie van het 16e eeuwse Silezisch volksliedje van componist 
Melchior Franck. Dat feestelijk feit kaderde in het inhuldigen van een dennenboom die aan het 
Vlaams Parlement door de gemeente Amel werd geschonken. Bij die inhuldiging was ook de 
voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Karl-Heinz Lambertz uitgeno-
digd. Het is een jaarlijks terugkerende gewoonte dat het Vlaams Parlement een kerstboom van 
de Duitstalige Gemeenschap van België in ontvangst mag nemen. Het optreden van gewezen 
voorzitter van het Vlaams Par-
lement Jan Peumans was niet 
aangekondigd en ons dan 
ook wat onduidelijk, maar 
meneer Peumans praat sinds 
ons artikel van april 2011 niet 
meer met Morsum Magnificat 
-zie online artikel-. Jan Peu-
mans, een democraat?       
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“ O Tannenbaum” in het Vlaams Parlement  

Gezamenlijk inschakelen van de kerstboomverlichting 
vlnr: Jan Peumans, Liesbeth Homans, Karl-Heinz Lambertz, 

burgemeester Erik Wiesemes en Schepen Patrick Heyen van Amel   

Erik Verbeeck
Erik Wiesemes gaf Liesbeth Homans na afl oop streekproducten

in Oost-België is in 1973 voor 
de eerste keer verkozen. Karl- 
Heinz Lambertz verwees ook 
naar het belangrijke feit, na-
melijk de viering van 100 jaar 
Oostbelgië dat op 9 januari 
2020 in de Senaat gehouden 
zal worden  

Gemeente Amel.

De gemeente Amel telt slechts 
5500 inwoners maar heeft 
600 hectaren woud en leverde 
de  dennenboom. Amel was 
vertegenwoordigd door de 
burgemeester Erik Wiesemes, 
de gemeentesecretaris Jochen 
Lentz en de secretaris van de 
partij PDG die bij de verkiezin-
gen de meerderheid haalde. 
Liesbeth Homans kreeg van 
de burgemeester ook nog een 
mand met streekproducten 
aangeboden. De plechtigheid 
sloot af zonder receptie, een 
uitzondering!                    
                         foto’s EVER 

Ere voorzitter Vlaams Parlement 
Jan Peumans, de “Duitse” zan-
ger van dienst die de tekst van 
zijn GSM afl eest en van het trio 
het voortouw neemt en zingt: 

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommer-
zeit,Nein, auch im Winter, wenn es 
schneit.O Tannenbaum, o Tannen-
baum,Wie treu sind deine Blätter


