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Vlaams Belang 1 mei te Genk:
De Vlaamse Lente en Vlaanderen in ademnood.

ABVV dreigde bijeenkomst Vlaams Belang te verstoren...

Het 1 mei gebeuren zou een feest van
de arbeid moeten zijn, waar arbeiders
het woord nemen, maar het is eerder
een feest van de politiek. Op 1 mei
spreken, of liever “schelden” politici
maar ook en vooral de vakbonden,
over de hoofden van de werknemers,
hun politieke tegenstanders de huid
vol.  De socialisten met op kop hun
vakbond ABVV, zouden zich moeten
schamen dat zij de arbeiders
permanent gebruiken en misbruiken
en in hun zakken zitten. Hoe meer
werklozen, hoe beter voor de
vakbonden die er, in tegenstelling tot
hun leden, financieel veel beter van
worden. Helaas “het volk” snapt dat
niet en kiest de leiders die ze
verdienen. De socialisten maken ook
schromelijk misbruik van de “stand”
van vele van hun leden en vooral
misbruik van het feit dat de
vreemdelingen onvoldoende onze taal
kennen. De vakbonden zijn Koning
éénoog in het land der blinden. Ga
maar eens kijken bij het ACV kantoor
aan de Dieplaan te Genk wie daar
allemaal uren in de wachtzaal geduldig
moeten zitten wachten en diens
privacy laten schenden.

De zaal in C-Mine was veel te klein voor het Vlaams Belang

ABVV
wilde betogen.

De Genkse burgemeester
Wim Dries -CD&V- had
geruchten opgevangen dat
het ABVV er niet mee
opgezet was dat het

Vlaams Belang haar 1 mei
bijeenkomst in Genk
organiseerde en een actie
aankondigde. Daarom
verschenen heden
morgen al vroeg een
tiental rechercheurs in
burger op C-Mine en ze

bleven ook tijdens en na
de bijeenkomst een
oogje in ‘t zeil houden.
Op een bepaald moment
doken een vijftiental
jongeren op die door de
rechercheurs
nauwlettend in de gaten

werden gehouden, maar
er gebeurde niets, de
jongeren dropen af.

Scherpe Vlaams
Belang taal.
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Toespraak van Gerolf Annemans

Barbara Pas die vandaag ook aanwezig
was, heeft het bij de overdracht van het
fractievoorzitterschap op 25 april 2013

-zie MM-213-14- ruiterlijk toegegeven de deskundige
gedrevenheid van Gerolf Annemans niet te willen
evenaren, dat zou haar wellicht toch niet lukken.
Inderdaad, Annemans is een kampioen in het geven
van speeches, dat was vandaag ook niet anders.
Niemand van de aanwezigen heeft de dreiging van het
ABVV aan zijn / haar hart laten komen.

Gerolf Annemans was niet
mals voor de Vlaamse
socialisten die hij ervan
beschuldigt dat zij het
monopolie opeisen van de
1-meivieringen, diezelfde
socialisten die ervoor
zorgen dat de Vlaming
zich als een vreemdeling
voelt in eigen stad,
gemeente of dorp, dankzij
een door de PS in de strot
geduwd migratie- en
asielbeleid en verder :
"Lente kan ook politiek
zijn. We vergeten even
de Praagse lente van
weleer, die wij steunden
in zijn verzet tegen het
communisme maar die
nadien uiteindelijk de
mei-68-ers opleverde,
de politiek-correcte
linkse elite van
vandaag. We vergeten
ook de zogenaamde
Arabische lentes, die
schaamteloos en
meteen naar een
nieuwe ijstijd
evolueren".

Bananenrepubliek.

Hij noemt de Belgische
staat een onwerkbare
bananenrepubliek die
steeds meer haar
eigen karikatuur
wordt. Een
toevluchtsoord voor
rijke Franse
miljardairs én voor
OCMW-toeristen uit de
Balkan. België is
volgens Annemans
een belastingparadijs
voor multinationals die
even snel weer
vertrekken als ze
gekomen zijn met een
spectaculair stijgende
werkloosheid, een
dalend jobaanbod, en
méér kans om
ontslagen te worden
dan om te worden
aangeworven. En tot
slot ook het land dat

wereldwijd in de kopgroep
zit met de hoogste
belastingdruk voor de
modale burger, een
belastingdruk die steeds
meer Vlamingen
vleugellam maakt.

Solidariteit.

De essentie van het
volksnationalisme, waar
het Vlaams Belang voor
staat, is solidariteit die
steunt op gedeelde
waarden en de partij wil
solidair zijn maar zonder
dat dit een verplichting
wordt en mét
resultaatsverbintenis.
Solidariteit die als een
dwingende moraal wordt
opgedrongen, is immers
per definitie immoreel,
aldus Annemans. En hij
vervolgt : "Dat is het hem
nu juist. Zowel België als
Europa ontnemen ons het
recht om solidariteit aan
samenhorigheid, en
samenhorigheid aan
culturele identiteit te
koppelen. We moeten
allemaal goede Belgen en
goede Europeanen
worden, omdat we vooral

geen Vlaming mogen zijn.
Als de socialisten de
moslimhoofddoek terug
willen invoeren, dan weten
ze waarom: het is een
tactiek om de Vlaming
mentaal te breken en
onze eigen
gemeenschapszin weg te
vegen, zodat de linkse en
de socialistische tollenaars
van het establishment
zichzelf kunnen opwerpen
als de redders van uw
pensioen, een truc die ze
steeds opnieuw uit de kast
halen als de verkiezingen
in zicht zijn. Om een oude
spreuk van een andere
redder des vaderlands te
parafraseren: Wie gelooft
die mensen nog?"

Van ACW
tot Arco.

Een sneer naar het ACW
mag in Annemans zijn
toespraak uiteraard ook
niet ontbreken "Het
Vlaams Belang maakt
geen deel uit van het
establishment. Het
establishment inclusief het
fameuze “middenveld”,
weer iets typisch Belgisch:
het geheel van
syndicaten, ziekenfondsen
en coöperaties, hele en
half-gepolitiseerde
belangenorganisaties, van
het ACW tot Arco, en van
het ABVV/FGTB tot
Ethias,- heel dat kluwen
van financiële belangen,
machtsposities en
persoonlijke connecties:
het zijn parallelle
bureaucratieën, naast de
al bestaande
staatsbureaucratie. Met
als voornaamste doel,

naast de eigen verrijking:
mensen afhankelijk
maken, de spontane
verbondenheid van het
volk vervangen door een
soort loketverslaving.
Natuurlijk mogen
werknemers zich
verenigen in vakbonden.
En ja, wij geloven in
sociaal overleg. Maar
neen, het is niet normaal
dat een werkloze zich bij
een vakbond moet
aansluiten om zijn
uitkering te kunnen
krijgen. En neen, het is
niet logisch dat een
werknemersorganisatie
voor bank speelt en
speculeert met haar
ledengeld".

Europa.

Zoals bekend is het
Vlaams Belang anti-
Europa en ook dat komt
aan bod in de 1-
meitoespraak van
Annemans "Voor ons is
Vlaamse sociale
zekerheid EN sociaal, én
zeker, én Vlaams. Iets
van ons en voor ons. Een
eigen zorgnet. Als
Eurokritische partij huilen
wij niet mee met de
ultraliberale Euro-fanaten
die ons het paradijs
beloven, dankzij het “vrij
verkeer van personen,
goederen en diensten”.
Dit Europa brengt ons
géén vrijheid en nog
minder welvaart.
Vrachtwagenchauffeurs
van bij ons komen niet
meer aan de bak door de
import van onderbetaalde
loonslaven uit Oost-
Europa. Zelfstandige

stielmannen zien zich
de kaas van tussen hun
boterham halen door
Poolse combi-brigades.
En dan spreek ik
uiteraard nog niet over
de multinationals die
hier neerstrijken,
dankbaar van de
notionele interest
profiteren, en dan even
snel weer verdwijnen.
Onder het mom van de
vrijheid en de open
grenzen ruïneert men
complete lokale
economieën en de
bijbehorende sociale
weefsels. Een vrijheid
die tot slavernij leidt, is
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De speeches van Annemans worden ook door eigen
publiek steeds gesmaakt - Links Hagen Goyvaerts en
rechts Bruno Valkeniers.
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voor ons
geen
vrijheid.

Laat het duidelijk zijn, op
deze eerste dag van de
Vlaamse lente : Voor dit
Europa bedanken wij!"

Uitnodiging.

Tot slot poneert
Annemans nog een
uitnodiging : " Vrienden,
ik geef op deze 1ste
mei het startschot van
een sociale maand,
waarin de partij zich in
alle geledingen gaat
bezinnen over haar
sociaal programma,
bezinnen en werken aan
teksten die moeten

uitmonden in dat
sociaal congres van 2
juni, waarop ik u nu al
wil uitnodigen. Dáár, op
2 juni, willen wij
aantonen dat
volksnationalisme en
sociale
rechtvaardigheid twee
kanten van één en
dezelfde medaille zijn.
De tijd dringt. Zolang
Wallonië en Brussel
aan het Belgisch infuus
liggen, zal onze eigen
rekening nooit kloppen,
en komen we in Grieks
en Portugees
vaarwater terecht.
Onze Vlaamse
economie is sterk

genoeg om een stevige
sociale zekerheid voor
onze eigen mensen te
financieren. Maar niet
om de bodemloze

Annemans :

Het Vlaams Belang staat

niet in dat establishment

en al die dinosaurussen

van La Belgique unie et

indivisible, staan voor ons

en staan in de weg van de

Vlaamse lente.

putten van de nv België
te vullen. En ook niet
om voor het OCMW van
heel deze planeet te
spelen ".

Als Genkenaar kan
Chris Janssens
tijdens zijn
toespraak niet om de
nakende sluiting van
Ford Genk heen
maar dat is volgens
Janssens niet het
enige : "Er zijn
trouwens nóg een
aantal bedreigingen
voor de Limburgse
economie. Er wordt
te weinig vernieuwd
en te weinig
geëxporteerd.
Bovendien kampen
heel wat mensen op
de Limburgse
arbeidsmarkt met
een achterstand op vlak
van opleiding en
onderwijs. Niet in het
minst door de
aanhoudende migratie die
er bovendien voor zorgt
dat vooral in de
mijngemeentes de
werkloosheid bij
allochtonen
opvallend hoog
is.De
bedreigingen zijn
groot, maar de
kansen ook. En al
werd het Vlaams
Belang als enige
partij geweerd uit
de Task Force,
die een nieuw
Limburgplan
moet uitvoeren,
toch zullen ook
de Vlaams
Belang-
mandatarissen in
gemeente- en
provincieraad en
in de
parlementen
constructief

meewerken aan het
herstel van de Limburgse
economie. Menselijk én
geografisch heeft Limburg
immers een enorm
kapitaal. Terwijl de
Europese Unie afbrokkelt,
kunnen wij hier, in deze

grensregio, een nieuwe
groeipool uitbouwen met
onze Nederlandse en
Duitse buren. Een
samenwerkingsverband,
zoveel mogelijk
onttrokken aan de
bemoeizucht van de
Europese
schoonmoeder. Een
groeipool waar
creatievelingen, KMO’s,
en jawel, waarom niet,
ook wat durfkapitalisten,
een Euregio opzetten
die gonst van de
bedrijvigheid".

Hypocrisie
van ABVV.

Ook het feit dat het ABVV
niet akkoord ging met de
1-mei bijeenkomst van
het Vlaams Belang werd
door Jannsens in zij
toespraak aangehaald :
"Toen de socialistische

vakbond, het ABVV,
vernam dat we vandaag
met het Vlaams Belang in
Genk verzamelden voor
onze 1 mei-bijeenkomst,
was het kot alweer te
klein. Hoe durft het
Vlaams Belang spreken
namens de arbeiders?
Hoe durft het Vlaams
Belang spreken namens
de Ford-werknemers?
Dat riep – bij de
socialistische vakbondslui
althans – beelden op van
het nationaal-socialisme
uit de jaren 30… Dat zijn
dan de woorden van een
vertegenwoordiger van
een vakbond die – net
als de andere vakbonden
– leden van het Vlaams
Belang uitsluit alleen
omwille van hun politieke
overtuiging. Dames en
heren van het ABVV,
bespaar ons dus jullie
inhoudsloze verwijten en
jullie hypocrisie!Aan de

socialisten van
ABVV én sp.a zeg ik
klaar en duidelijk:
jullie hebben al lang
het recht niet meer
om namens de
arbeiders te
spreken. Jullie
hebben de
verdediging van de
belangen van de
kleine man al lang
vervangen door
slaafse horigheid
aan ‘Europa’ en aan
de dictaten van
jullie Waalse
zusterorganisaties;
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Speech van Chris Janssens


