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Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen zowel online
als in geprinte versie verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en
onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan
op het “maatschappelijke”.  De belangen van de burger staan aan de
top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen
behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet
aan bod komen, we bestrijden de corruptie, de incompetentie en het
machtsmisbruik.  Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.
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Genk : Veel vragen over de collocatie
            van Ihsan Karasu.

Indien deze redactie
een relaas zou
brengen over de
periode van vijftien
maanden dat Ihsan
Karasu deze redactie
bij wijlen plat liep,
wordt het zéker een
boek, wellicht een
“Bestseller” over de
“Dark side” van Genk.
We zullen het relaas
omtrent de collocatie
zo beknopt mogelijk
houden maar een
objectief verslag
vraagt echter meer
dan enkele tientallen
lijnen.

Ihsan Karasu krijgt zijn twee kinderen op bezoek in Munsterbilzen.

Waterschei.
De vader van Ihsan
Karasu is -zoals vele
anderen-, in 1974
aanvankelijk alleen naar
België afgezakt om in de
mijnen te komen
werken. Het zou niet de
bedoeling zijn geweest
om vrouw en kinderen
naar Genk te halen
maar een voorval in
Turkije zou de man in
1991 hebben doen
beslissen om, teneinde
een betere toekomst
voor hem en zijn
huisgezin te bekomen,
het ganse gezin naar
Genk over te laten

komen.  Ihsan Karasu werd
juni 1976 in Turkije
-Eleskirt geboren en is op
15 jarige leeftijd  -in
oktober 1991- samen met
twee andere broers en
twee zussen naar Genk
gekomen. Ihsan leerde
Nederlands en liep zeven
jaar school in Genk.

MM : Wanneer bent u
in Genk voor de eerste
keer in contact
gekomen met de
politie?

Ihsan Karasu : Ik heb
nooit problemen gehad met

de politie tot wanneer er
aan de André Dumontlaan
illegalen werden opgepakt
en volgens mij de politie
daar zelf de hand in had.
Sindsdien wordt ik op
allerlei manieren door de
politie van Genk gepest.

Burgemeester
Gabriëls gaf
 het zelfs toe.
In Het Belang van
Limburg van 6 september
2004 vinden we een
artikel over “Wapen en
mensenhandel” aan de
André Dumontlaan, in een

passage lezen we het
volgende : “Onze
politiediensten hebben
de afgelopen jaren
verschillende keren
vastgesteld dat op de
parking aan wapen- en
mensenhandel werd
gedaan”, einde citaat. Dat
is nu juist waar Ihsan
Karasu het over heeft en
hij beweert dat de illegalen
op matrassen in kelders
aan de André Dumont
verbleven en de politie
van Genk daarvan op de
hoogte was.


